Johanna van Ammers-Kiiller (1884-1951)

Ammers-Kiiller, Jo(hanna) van, geb. 13 augustus 1884 te Noordeloos. Zij was een dochter van mr. A.A.
Killer en woonde tot maart 1906 in Delft. Jo van Ammers-Kiiller is bekend als schrijfster van talrijke
romans, toneelstukken en biografieén die een tijdsbeeld geven van het burgerleven in de beter gesitueerde
klasse en waarin ze zich bij voorkeur bezig houdt met de vrouwenemancipatie. Tot haar meest bekende
romans behoren "De Opstandigen" (1924) en "De Tavelincks" (1938). "De kolibrie op het gouden nest"

(1951) behandelt de levensgeschiedenis van Naundorff, als zoon van Lodewijk XVI en dauphin van
Frankrijk.
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